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OOG VOOR ELKAAR 
 
BLOEMENGROET 

Deze week is de bloemengroet bestemd voor: 
 

De heer en mevrouw Jan en Rita Schuuring       
          

Op de tafel achter in de kerkzaal ligt een kaart klaar.  Hierop 
kunt u uw naam en als u dat wilt, een persoonlijk bericht 
schrijven.  
Weet u iemand, die het zwaar heeft, ziek is of aan wie we 
willen laten weten, dat hij of zij niet wordt vergeten, dan kan de 
naam worden doorgegeven aan: Norma Lie Fong, 
 bloemengroet@pgpurmerend.nl of  0299-428558 

 
VERJAARDAGEN DEZE WEEK (80 JAAR EN OUDER) 

 
Purmerend, tenzij anders aangegeven: 
Zo. 22-02 
Mw. Tj. de Roos-van der Schaaf 
Ma. 23-02 
Dhr. J.H. Mulder 
Di. 24-02 
Dhr. A.J.H. Tieman 
Do. 26-02 
Mw. C. van der Spek-Verhaar 
Za. 28-02 
Mw. A.G. van Noord 
 
Wanneer u niet wilt dat uw verjaardag wordt vermeld, dan kunt u 

dat doorgeven aan het kerkelijk bureau.  
🖰  kerkelijk.bureau@pgpurmerend.nl of 🕿 0299-432998. 
 

VIERINGEN TABORKERK 
DEZE WEEK 
ZO. 22-02 – 10.00 UUR – KERK EN ONLINE 
1e Veertigdagentijd 
Voorganger: ds. Hanna Smit 
Kerkmusicus: Peter Wagenaar 
M.m.v.: Cantamo met Elly Linger aan de vleugel 
 
BLOEMSCHIKKING 1E ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 
De achtergrond van de schikking wordt gevormd door een 
waaier gemaakt van takken en grassen. Een waaier vanuit de 
gedachte dat de Geest breeduit waait en zich op allerlei 
manieren laat kennen. De lezing van vandaag vertelt dat 
Jezus door de Geest gedreven de woestijn ingaat. Bij de 
waaier is, als symbool van de heilige Geest, een duif 
geplaatst. In de waaier zijn oude grassen geweven. Deze 
verbeelden negatieve krachten die Jezus ontmoet en 
waarmee wij ook te maken kunnen krijgen in ons leven. De 
woestijn wordt verbeeld door de grote vaas met zand. 

Daarvoor een plantje met paarse bloemen als teken van 
bezinning en inkeer. 
 
INZAMELING ZONDAG 22 FEBRUARI 
Vandaag zijn de gaven bestemd voor ons Pastoraat. 
Pastoraat is in onze gemeente een essentieel onderdeel van 
kerk-zijn en draait om meeleven, zorg 
en aandacht voor elkaar. Zo is onze 
kerk een plaats van geloof, hoop en 
liefde voor jong en oud. Elke vorm 
van omzien naar elkaar is Pastoraat. Een mooie taak voor ons 
allemaal. Doet u mee? 
U kunt uw gaven overmaken naar de 
Protestantse Gemeente te Purmerend: 
NL65 RABO 0373 7272 75 o.v.v. 
PASTORAAT of gebruik deze QR-code 
 

Diana Jellema, diaken 
Gerrit van Ettekoven, kerkrentmeester 

 
VOLGEND WEEKEND 
ZO. 01-03 – 10.00 UUR – KERK EN ONLINE 
2e Veertigdagentijd 
Voorganger: ds. Aty van Noort 
Kerkmusicus: Peter Wagenaar 
 
AFWEZIGHEID PASTORES WEEK 9 
Van maandag 23 februari t/m zondag 1 maart zijn 
ouderenpastor Jessica Heetebrij en ds. Wessel Westerveld 
afwezig. In voorkomende gevallen (bijvoorbeeld een 
uitvaart) kunt u bellen naar het telefoonnummer van ds. 
Wessel Westerveld  06 410 46 421 voor doorverwijzing en 
meer informatie.  

 
UIT DE TAAKGROEPEN 
 
JEUGDWERK – AFGELASTING EN OPROEP VOOR HULP 
Zondag 22 februari is er geen kindernevendienst en crèche.  
Daarnaast zijn wij opzoek naar mensen die ons willen 
helpen.   
Je draait altijd met zijn tweeën. Ken je iemand uit je 
omgeving die het leuk vindt om creatief met kinderen bezig 
te zijn, dan horen wij het graag.  

  jeugdwerk@pgpurmerend.nl 
 
AUTODIENST - OPROEP VOOR NIEUWE CHAUFFEURS  
Zoals U weet, worden enkele gemeenteleden elke zondag 
thuis opgehaald om bij de kerkdienst aanwezig te zijn en na 
afloop weer thuis gebracht. 
Dit gaat volgens een vast 
rooster, waarbij ongeveer 
eens in de vijf weken wordt 
gereden en ruilen mogelijk is. 
Op dit moment zijn er drie 
wijken met vijf chauffeurs. 
Echter, twee chauffeurs hebben om persoonlijke reden 
aangegeven niet langer autodienst te kunnen doen. Ook ligt 
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er nog een vraag van een gemeentelid (centrum), dat 
opgehaald wil worden voor de kerkdienst, maar waar nu 
geen plek voor is. Per auto kunnen maximaal twee passagiers 
meegaan, waarvan één met een rollator. Daarom mijn 
OPROEP: wie wil en kan helpen om de roosters weer 
compleet te maken. Dat betekent dat er in ieder geval 
minimaal twee chauffeurs nodig zijn. Eén voor wijk Purmer 
Zuid en Noord en één voor de wijk Overwhere. Meer 
chauffeurs zijn welkom om ook aan de huidige vraag te 
kunnen voldoen. 
Ik hoop op veel positieve reacties, deze kunnen naar:  

autodienst@pgpurmerend.nl. De mensen die gebruik 
(willen) maken van de autodienst zijn U dankbaar. 

Joke ter Veer, coördinator autodienst  
 
      
DIACONIE  
 
 
Beste mensen, 
De boodschappenkar staat elke zondag in de kerkzaal.  
U kunt daarin levensmiddelen leggen voor degenen die 
aangesloten zijn bij de Voedselbank. 
*crackers en beschuit 
*blikken en potten groente  
*pastasauzen  
*zonnebloemolie  
*rijst en macaroni 
*tandenborstels en tandpasta 
*shampoo 
*pakken houdbare melk 
*vlees of vis in blik  
Dit overzicht geldt van zondag 1 februari t/m zondag 15 
maart 
Aan de hand van dit boodschappenlijstje kunt u 
gemakkelijker de aanbiedingen van de supermarkten in de 
gaten houden. 
Fijn als u meedoet! 

Hartelijke groeten van de diakenen  
 

ANDER NIEUWS 
 
BERAAD VAN KERKEN - SOBERE SOEP IN 40-DAGEN TIJD 

Samen aan tafel met 
aandacht voor 

maatschappelijke 
doelen. 

Ondergetekenden van het 
Beraad van Kerken van 
Purmerend willen ook dit jaar 
weer ‘sobere soep-maaltijden’ 
in de 40-dagentijd organiseren. Dit zijn maaltijden die 
bestaan uit twee soorten soep, die telkens door twee 
wisselende vrijwilligers wordt gemaakt en wordt 
meegenomen. Deelnemers melden zich van te voren aan, en 
komen om 17.30 uur naar de locatie met hun eigen 
meegebrachte soepkom en lepel. We gaan aan tafel en 

beginnen met een korte tekst  en/ of gebed. De soep voor de 
eerste ronde wordt opgeschept en gegeten. Dan volgt een 
soort pitch (ongeveer tien minuten) door een plaatselijke, 
regionale of wereldse maat-schappelijke organisatie. Hierna 
volgt de tweede soepronde. We eindigen de maaltijd samen 
met een lied. De kosten die je voor je thuismaaltijd uitspaart, 
kun je doneren voor het doel van die avond. De sobere 
soepmaaltijden hebben een tijdje stil gelegen, onder andere 
vanwege Corona.  
Vorig jaar zijn we echter weer begonnen, en dat hebben we 
ervaren als een groot succes. Pasen valt dit jaar redelijk 
vroeg, dus op vrijdag 20 februari starten we met de reeks 
soepavonden, net als vorig jaar in de Doopsgezinde kerk in 

de Julianastraat. 
Komt u ook?  En als u suggesties heeft voor een 
maatschappelijk doel, dan horen we dat graag van u. 

Erica Ernsting (Doopsgezinde broederschap),  
 Ada Hanemaaijer (Kerk van de Nazarener) en  

   Irene Rutte  (RK Nicolaaskerk Purmerend) 
 
DOORSTART ACTIE OEKRAÏNE  
Beste vrijheidslievende mensen, 
afgelopen week hebben we weer een 
volle container met kaarsen, blikjes en 
karton weggebracht. In de vorige 
nieuwsbrief hebben we het einde van de actie 
aangekondigd, maar bij het legen van de volle groene 
Oekraïne-container, bedachten we ons: hoezo stoppen? De 
oorlog gaat door en de winter duurt nog lang, zeker in 
Oekraïne. We gaan ermee door! Doet u mee? Met name 
conservenblikjes (schoongemaakt) en kaarsen / kaarsresten 
welkom. (Gooit u ajb geen andere dingen in de 
container.)  Deze oorlog moet niet een vergeten conflict 
dreigen te worden, we hebben de plicht te helpen waar het 
kan.  

 
WEKELIJKSE ACTIVITEITEN  
Di. 10.00-12.00 UUR – MARKTINLOOP –’t HUISJE 
Bent u in de stad en heeft u trek in een kop koffie of thee, 
dan bent u van harte welkom in ’t Huisje. 
Di. 13.00-16.00 UUR – HANDWERKCAFÉ - TK 
In de hal van de Taborkerk (ingang Maasstraat). Info: Diana 

Prosper, 🕿06-12777642 of 🖰dianaprosper@hotmail.com.  
Do. 10.00-13.30 UUR –KOFFIE, KLEDING, GEZELLIGHEID–TK 
Kom mooie vintage kleding shoppen of gezellig een praatje 
maken onder het genot van een heerlijke kop koffie. 

 
COLOFON:  
De deadline voor insturen van kopij is gesteld op donderdag 
18.00 uur. 
- De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te 
korten, tekstueel of qua opmaak aan te passen of niet te 
plaatsen. 

 
OP DE VOLGENDE PAGINA’S VINDT U DE LITURGIE VOOR 

ZONDAG 22 FEBRUARI 

mailto:autodienst@pgpurmerend.nl


Protestantse Gemeente Purmerend  

Eerste zondag in de tijd van Veertig Dagen op weg naar Pasen 

22 februari 2026  

Kleur: paars 

 

 

 

 
 

Wie Mij aanroept, geef Ik antwoord! 

 

 

 

Voorganger: ds. Hanna Smit  

Ambtsdrager: Peter Hartog 

Lector: Rita van de Vos 

Musici: Peter Wagenaar en Elly Linger 

Met medewerking van Cantamo  
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OM MEE TE BEGINNEN: STILTE  

 

Intrede 

 

Drempeltekst (ambtsdrager): 

Om op adem te komen in het huis van God en mensen 

komen van overal vandaan mensen,  

jong en wat ouder, 

 uit een familie of uit hun alleen staan. 

De zorgen van alledag dragen ze mee. 

  

Ze komen in de hoop dat er licht zal zijn  

dat het duister verjaagt.  

 

(indien mogelijk gaan staan) 

 

 

De tafelkaarsen worden aangestoken  

en we zingen: NLB 91a: 1, 2 en 3 Wie in de schaduw…   

 

(overdracht viering ambtsdrager aan voorganger) 

 

Bemoediging:  

V: Onze hulp is de NAAM van de Eeuwige 

A: SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE 

 

Groet: 

V: De Eeuwige zij met u! 

A: OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE! 
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Psalm van de zondag: NLB lied 51: 1 en 5  “Ontferm U, God” 

 

(de gemeente gaat weer zitten) 

 

Wij ontsteken een kaars vanwege oorlog en geweld in de wereld  

 

Gebed om ontferming afgewisseld met NLB lied 329 “O Heer God…”  

 

ALS DE SCHRIFT OPEN GAAT  

 

Gebed bij de opening van de Schrift    

 

Lezing uit het Eerste Testament: Genesis 3: 1 - 13  

 

Antwoordpsalm: NLB lied 944: 1 Cantamo, 2, 3 en 4 allen  

“O Heer, verberg U niet”  

   

 

 

Lezing uit het Tweede Testament: Matteüs 4 : 1 - 11 

 

Zingen: NLB lied 539: 1 Cantamo, 2, 3, 4 en 5 allen  

“Jezus, diep in de woestijn” 

 
 

Uitleg en verkondiging  

 

Cantamo zingt: “Een mens te zijn op aarde”  

(tekst H. Oosterhuis/ melodie/ A. Oomen)  
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HET ANTWOORD OP DE VERKONDIGING  

 

 

Mededelingen door de ambtsdrager  

en aankondiging van de collecte 

 

Cantamo zingt als inleiding op de gebeden: “Lead, Kindly Light “ 

tekst John Henry Newman/ melodie Howard Goodall) 

Een bede waarin gevraagd wordt of het licht van de Eeuwige ons 

wil geleiden door de donkere nacht of als we ver van huis zijn tot 

de morgen daagt.    

 

De Gebeden:  

Dankgebed – Voorbeden - Stil gebed -   

 

“Onze Vader verborgen“ wordt gezongen door Cantamo  

(tekst H. Oosterhuis/ melodie: Tom Löwenthal) 

 

 

WANNEER WE WEER OP WEG GAAN  

 

Slotlied: NLB lied 1010: 1, 2 en 3 “Geef vrede, Heer”  

 
Heenzendingswoorden 
 
Zegen besloten met:  

v. ………in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest,   

 

 Gezongen Amen. 
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