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OOG VOOR ELKAAR 
 
BLOEMENGROET 

Deze week zijn de bloemen bestemd voor:  
 

Mw. Leida van den Bos te Purmerend 
 
Er ligt een kaart  klaar op de tafel achter in de kerkzaal. 
Daarop kunt u uw naam en als u dat wilt, een 
persoonlijk bericht schrijven. 
 
Weet u iemand, die het zwaar heeft, ziek is of aan wie 
we willen laten weten, dat hij of zij niet wordt vergeten, 
dan kan de naam worden doorgegeven aan: Norma Lie 
Fong, 

 bloemengroet@pgpurmerend.nl of  0299-428558 

 
 
VERJAARDAGEN DEZE WEEK (80 JAAR EN OUDER) 

 
Purmerend, tenzij anders aangegeven: 
Zo. 08-10 
Mw. L. de Vlieger 
Wanneer u niet wilt dat uw verjaardag wordt vermeld, dan kunt u 
dat doorgeven aan het kerkelijk bureau.  
🖰  kerkelijk.bureau@pgpurmerend.nl of 🕿 0299-435067   
 
BEDANKJE  
Wat een verrassing: een bloemengroet van de PGP met 
daarbij zo'n mooie, creatieve kaart vol namen en wensen. 
Wat valt er nog meer te wensen? Wij blijken een zorgzame 
gemeenschap te zijn met oog en oor voor elkaar. Hartelijk 
dank.  

Froukje Blaauw 
OVERLEDEN 

Dhr. Hendrik Hardebol  
* 22-09-1940               † 25-09-2023 
 
Mw. Suzanna Sara de Kam 
* 20-04-1936              † 01-10-2023 

 

VIERINGEN TABORKERK 
 
DIT WEEKEND    
ZO. 08-10 – 10.00 UUR – KERK EN ONLINE 

 

Voorganger: ds. Wessel Westerveld 
Kerkmusicus: Peter Wagenaar 
Inzameling: Het laatste kwartaal van 2023 is van start 

gegaan. Aan het begin van elk kwartaal zamelen we in voor 

het Bloemenfonds. De komende maanden willen we graag 

een bloemetje brengen, meestal vergezeld van een bezoekje, 

bij diegenen, die dat zo goed kunnen gebruiken. Dit gebaar 

wordt door de mensen enorm gewaardeerd. U leest de 

reacties vaak in de Nieuwsbrief. Een warme groet, een 

steuntje in de rug en oog hebben voor elkaar.  

Doet u weer mee?  

U kunt uw gaven overmaken naar de Protestantse Gemeente 

te Purmerend: NL65 RABO 0373 7272 75 o.v.v. 

Bloemenfonds of gebruik onderstaande QR code.  

 
 

Elly van de Waerdt, diaken 
Gerrit van Ettekoven, kerkrentmeester 

 
 

 
VOLGEND WEEKEND 
ZO. 15-10 – 10.00 UUR – KERK EN ONLINE 
Voorganger: ds. Aty van Noort 
Kerkmusicus: Peter Wagenaar 
 
ONLINE VIERINGEN  
De vieringen zijn ook 
online op 
verschillende 
manieren te volgen: 
-via de website:   
www.pgpurmerend.nl.  
In de linker kolom kunt 
u klikken op ‘Volg onze 
viering online’ of, 
- Klikken op ‘KERKRADIO/TV’. 
In de tekst, die dan tevoorschijn komt, klikt u op “…deze 
link…” of, 
-Direct via www.kerkdienstgemist.nl  (zoek  naar Purmerend) 

INZAMELING DUS NU OOK VIA QR CODE 
Het is mogelijk om gaven te geven via een QR-code. Bij het 
verlaten van de kerkzaal staat een paaltje met daarop een 
bordje met een QR-code (ook met bovenstaande code kunt 
een bedrag overmaken). Met een QR-code-scanner uit de 
Appstore of Playstore kan de code gescand worden en kan 
er digitaal gegeven worden. Met Google Lens kan dit ook en 
met nieuwere smartphones kan de camera worden gebruikt. 
Onveranderd blijven de andere methoden om gaven te 
geven: contant/collectebonnen in de collectezak achter in 
de kerkzaal of door overschrijving op het bekende 
rekeningnummer dat na de viering wordt getoond met een 
korte toelichting bij het doel van de inzameling. 

College van Kerkrentmeesters / Diaconie PG Purmerend 

 

mailto:bloemengroet@pgpurmerend.nl
mailto:kerkelijk.bureau@pgpurmerend.nl
https://www.pgpurmerend.nl/
https://www.kerkdienstgemist.nl/
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UIT DE WERKGROEPEN 
 

DIACONIE – ONVERWACHT EEN AVONDJE UIT? 

De Diaconie organiseert komende dinsdag 10 oktober een 
diaconale avond in de Taborkerk. Inloop met koffie/thee 
vanaf 19.30 uur en om 20.00 uur begint de voorstelling: Na 
ons de Zondvloed? 
In een theatervoorstelling vertelt Erik Jan Tillema over zijn 
relatie met de zee en verbindt hij de verhalen uit 
verschillende tradities met de actualiteit om zich zo af te 
vragen: komt na ons de zondvloed?  
Soms komisch, soms ernstig, maar altijd met het water tot 
aan zijn lippen. 
De veelzijdige muzikant Victor Posch begeleidt hem op 
piano, saxofoon, dwarsfluit en met zang. 
De voorstelling duurt ongeveer 60 minuten (zonder pauze). 
Aansluitend kunnen we met Erik Jan van gedachten wisselen 
over de inhoud. Van harte welkom! 

Diaconie PG Purmerend 
 
PASTORAAT – SAMEN ETEN 
Samen Eten in de Tabor wordt vrijdag 13 oktober weer 
gevierd. Altijd een verrassing wat onze vrijwillige kokers 

hebben gestoofd of zoiets. De 
ervaring leert ons, dat hun 
fantasie grenzeloos is. Dat wordt 
dus weer genieten. Gezellig 
bijpraten, kennis maken met 
nieuwe gasten. Lief en leed delen, 

elkaar steunen, samen lachen en.... vul maar in. Vanaf 
ongeveer kwart over vijf bent u welkom voor een hapje en 
een drankje en om zes uur gaan we eten. Meestal wordt zo 
rond half acht als afronding de koffie en thee geserveerd. Dit 
feestje kost nog steeds €7,00; graag contant meenemen. We 
kunnen totaal 40 gasten een plekje bieden, maar indien het 
vol is, kunt u zich ook aanmelden voor een volgende tweede 
vrijdag van de maand. Namens Samen Eten in de Tabor: 
Froukje Blaauw, froukbl@xs4all.nl of 0299-436155. 
 

 

Gemeentevergadering 

 
SAVE THE DATE 

 
Iedereen van harte welkom. 

 
We zijn afgelopen voorjaar met de kerkenraad en 
andere betrokkenen aan de gang gegaan met 
vragen als: waar staan we, van waaruit doen we 
wat we doen, waar ligt onze kracht en inspiratie, 
en waar lopen we tegenaan? Daarover willen we 

met de gemeente in gesprek. Het duurt nog even, 
maar dan weet u het vast. We willen op de 
gemeentevergadering een aantal voorstellen 
doen over de organisatie van onze gemeente.  

 

Blokgesprek maandag 30 oktober 19.30 

uur – 21.00 uur Oostenveldzaal Taborkerk   

Gedenken: de troost van 

verdriet  
Vroeg of laat krijgt ieder mens te maken met een 
verlies. Op deze avond wil ik met u in gesprek 
over rouw, verdriet, dood, gedenken, opstaan, 
verdergaan en hoe dan. Dat klinkt zwaar en heftig 
en dat kan het ook best zijn. Maar dikwijls is zulke 
bodem ook weer een vruchtbare akker voor een 
gulle lacht! Wilt u zich van te voren opgeven? 
Graag vóór donderdag 26 oktober. Mail even naar 
wesselwesterveld@tutanota.com of bel/app naar 
06-41046421 (Wessel Westerveld). 

 

Blokviering zondag 5 november  

Allerzielenviering – De troost 

van verdriet  

Wij gedenken de namen van onze overledenen. 
M.m.v. Cantamo.
 
VIERINGEN EN PATORAAT - OVER ZONDAG ALLERZIELEN 

(5 NOVEMBER) 
Dan stellen we onze 
doden in het licht door 
hun namen te noemen en 
het goede van hen te 
bewaren. Zo blijven wij 
verbonden met hen die 

gestorven zijn en ons bij leven nabij zijn geweest.  
Omdat het anders zal zijn is dan vorige jaren, lichten we u 
vast in: hoe ziet deze viering eruit? 
Voorafgaande aan de dienst – als u binnenkomt -  brandt al 
een bonte verzameling verschillende kaarsen: voor elke 
unieke overledene uit onze kerkelijke gemeente één. Op de 
beamer worden hun namen geprojecteerd. We luisteren in 
stilte naar klassieke muziek. Dan begint de viering en kort 
daaropvolgend worden de namen ook genoemd. Daarna is 
er stilte en een gebed, lied of muziek. Vervolgens wordt 
iedereen van harte uitgenodigd zelf op één van de in de kerk 
ingerichte gedenktafels een kaars aan te steken. Deze 

mailto:froukbl@xs4all.nl
mailto:wesselwesterveld@tutanota.com
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ceremonie wordt met een gebed, tekst en of lied afgesloten. 
Dan volgt de rest van de viering, zoals de Bijbellezing en 
overweging, de voorbeden, de zegen. Na afloop mag u voor 
uw geliefde overledene uit onze kerkelijke gemeente 
afgelopen jaar een passende kaars van het liturgisch 
centrum meenemen – naar keuze, er staan op de kaarsen 
géén namen.  

Werkgroep Vieringen en Pastoraat 
 
DIACONIE  
Beste mensen, 

 
 

 
De boodschappenkar staat elke zondag in de kerkzaal.  
U kunt daarin levensmiddelen leggen voor de gezinnen die 
aangesloten zijn bij de Voedselbank. 
U bent vrij om te geven wat u kunt missen, maar de volgende 
producten zijn zeer welkom.  
Dit lijstje geldt nog t/m zondag 15 oktober: 
-rijst en pasta 
-blikjes tonijn 
-koffie en thee 
-olijf- en zonnebloemolie 
-blikken en potten groente 
-pannenkoekenmix 
-ontbijtproducten 
Aan de hand van dit boodschappenlijstje kunt u 
gemakkelijker de aanbiedingen van de supermarkten in de 
gaten houden. 
Fijn als u meedoet! 
Hartelijke groeten van de diakenen 

Hartelijke groeten van de diakenen 
Namens de Diaconie, 

Marian van Ettekoven 

 

 
ANDER NIEUWS 
 
BERAAD VAN KERKEN (VIA WERKGROEP JEUGD) – 
VAKANTIEBIJBELCLUB 2023 
In de herfstvakantie vindt weer de vakantiebijbelclub 2023 
georganiseerd door het Beraad van Kerken plaats. We hopen 
op veel kinderen te kunnen rekenen. Misschien weet u nog 
wat kinderen bij u in de buurt of misschien wel u eigen 
(klein)kinderen. Nodig ze uit om gezellig mee te komen doen. 
Om dit tot een succes te maken zijn we nog op zoek naar het 
volgende:  
-oude overhemden om als verfschort te gebruiken; 
-resten/rollen behangpapier. 
Deze dingen kunt u bij mij (Daphne Maréchal, Kluutpad 1) 
brengen. Dan zorg ik, dat het op de plaats van bestemming 
komt. 
Ook zijn we nog op zoek naar een aantal pannenkoekbakkers 
om deze warm op woensdag 25 oktober om ongeveer 11.15 
uur bij ons in de Schuilplaats te brengen. 

Groeten, Werkgroep Jeugd 
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STICHTING PRESENT: KERSTENGEL 
 

 
 
Tijdens de adventsperiode, een Kerstengel 
zijn voor een ander ………. 
 

Zondag 3 december is de eerste Adventszondag van dit jaar. 
In de adventsweken zien we uit naar Kerst.  
De komst van Jezus naar deze aarde. Een feest van Licht. 
Voor heel veel mensen voelt de decembermaand helemaal 
niet als een maand om te verwachten en om verlangend naar 
uit te zien. Voor hen is december een maand waarin je je 
eenzaam voelt; blik je terug op een moeilijk jaar of maakt ook 
het vooruitkijken naar het nieuwe jaar dat je niet zonder 
zorgen bent. Wat zou een Kerstengel dan welkom zijn!  
En voor wie nog meer? Eigenlijk komt in principe iedereen 
voor een Kerstengel in aanmerking: ouderen, jongeren, 
kinderen. Een buurvrouw, een vluchteling, een collega van 
het werk die wel een bemoediging/ een lichtpuntje, kan 
gebruiken, of … gewoon iedereen die wel eens wat extra 
aandacht verdient. 

• Present Purmerend zoekt daarom mensen die in 
de adventsperiode voor een ander “Kerstengel’ 
willen zijn.  
Als ‘Kerstengel’ kom je drie keer in actie, tijdens 
de drie weken voor Kerst, dus na zondag  
3 december tot zondag 24 december, op een 
manier die bij jou past.  
Het lichtpuntje kan bijvoorbeeld bestaan uit: 

• een kaartje,  

• een gedicht in de brievenbus,  

• iets (zelfgebakken) lekkers,  

• een bloemetje of kerststukje in een tasje aan de 
deurknop,  

• een bezoekje 

• of wat de ‘Kerstengel’ zelf ook maar bedenkt.  
Kerstengelen zijn creatieve geesten en kunnen leuke dingen 
bedenken. 
Het gaat om het gebaar niet om de hoeveelheid en zeker niet 
om de financiële waarde.  
Wil jij je aanmelden als ‘Kerstengel’ en/of weet jij iemand die 
een lichtpuntje kan gebruiken? 
Stuur dan, liefst zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 15 
oktober 2023, een mailtje naar: 
martienke.oosterbaan@presentpurmerend.nl of bel 
06-23170013 
Wij zullen hierna contact met jou opnemen. 
Alle aanmeldingen worden uiterst discreet behandeld. 

 

STICHTING ROZE IN WIT – PUBLIEKSAVOND OVER BELANG 
ZICHTBAARHEID LHBTI+ IN ZORG 
Stichting Roze in Wit organiseert in het kader van de 
Purmerend Pride-week en de Regenboogweek Hoorn & 
West-Friesland een publieksavond in het Dijklander 
Ziekenhuis. De publieksavond vindt plaats in Purmerend op 
woensdag 11 oktober van 20.00-21.30 uur. Mede-

oprichters Geert Rootmensen, longarts in het Dijklander 
Ziekenhuis en Karin Pool, longarts in het Rode Kruis 

ziekenhuis in 
Beverwijk, 

spreken over 
het belang van 

zichtbaarheid 
van LHBTI+ in de 
zorg. 
 

De ervaringen van Geert en Karin als LHBTI+ artsen en 
andere collega’s vormden 
de aanleiding voor de 
oprichting van Roze in Wit. 
Zij vertellen hierover op 
deze publieksavonden, 
over de uitdagingen, die zij 
ervaren en waarom er meer 
bewustwording nodig is in 
de dagelijkse praktijk. 
Hierna gaat Sandra Schaap, 
geestelijk verzorger in het Dijklander Ziekenhuis, in gesprek 
met de artsen en aanwezigen: waarom is zichtbaarheid 
LHBTI+ nodig en wat zijn de mogelijkheden voor verbetering 
van de aandacht voor diversiteit in de zorg? 

De toegang is gratis, maar in 
verband met de beperkte 
capaciteit is aanmelden gewenst. 
Dit is mogelijk via de website van 
het Dijklander Ziekenhuis: 
www.dijklander.nl/agenda.  

 Sandra Schaap, geestelijk 
verzorger 

 

 

 
COLOFON: 
De deadline voor insturen van kopij is gesteld op donderdag 
18.00 uur. 
- De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te 
korten, tekstueel of qua opmaak aan te passen of niet te 
plaatsen. 
De Taborkerk (TK) - Maasstraat 2, 1442 RV Purmerend 
’t Huisje  - Achter de Kerk 3-5, 1441 BE Purmerend 
E-mails naar - mailto:nieuwsbriefpgp@gmail.com 
Website  - www.pgpurmerend.nl  
Word vriend: www.facebook.com/pgpurmerend 
 
 

 
 

OP DE VOLGENDE  PAGINA’S VINDT U DE 

LITURGIE VOOR ZONDAG 8 OKTOBER 2023 
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VREEMD VERTROUWD 

 

Regenboogviering  

Tabor Purmerend 

8 oktober 2023 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: ds. Wessel Westerveld 

Kerkmusicus: Peter Wagenaar 

Ambtsdrager van Dienst: Arend ter Hoeve 

Lector: Pieter van der Kooij 

Voorbereidingsgroep en liturgen: Kees van Ketel,  

Louise Lowies en Edith Merks 

m.m.v. Come2Getherband 
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- Kaars en stilte 
 

- Bij wijze van drempelgebed zingen lied 833 
 
 

- Stilte 
 

-  C2Gband zingt: Multicolor van Son Mieux 

-  Aanvangswoord en groet 

v Mijn herder is de Heer, 
a  NOOIT ZAL HET MIJ AAN IETS ONTBREKEN. 

v  Hij voert mij aan rustige wateren, 
a  HIJ VERKWIKT MIJN ZIEL. 

v Hij leidt mij in de rechte sporen 
a  OM ZIJNS NAAM WIL. 

v  Ik vrees geen kwaad, 
a  WANT GIJ ZIJT BIJ MIJ 

 
v  Onze hulp is in de naam van de Heer 
a  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
- Gebed om ontferming, uitlopend in lied van verlangen    
 

Somewhere over the rainbow (C2GBand en allen) 
 
 
 
- Voor kinderen en andere mensen, afgesloten met zingen    

“Gastvrijheid“ 
 

(t & m: Wessel Westerveld, bewerking: Peter Wagenaar) 
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Vreemde snuiter, maffe gast, 
flierefluiter, rare kwast, 
ander kleurtje, gek geloof, 
typisch geurtje, grote kloof - 
hoe vreemd is de vreemdeling 
en hoe gewoon ben jij? 

Hoe gesloten is de kring - 
kan daar de a(A)nder bij?  
Hoe gastvrij zijn wij? 
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Wie is voor ons gastvrij…? 
 

- Lezen Genesis 18: 1 - 10 (Nieuwe Bijbelvertaling)    

Abraham ontvangt drie vreemdelingen –  

en zet hen een maaltijd voor 

 

- Stilte 

- Overweging 

- Muziek 

- Gaven 

- Voorbeden   

- Nodiging 

- Vredegroet en zingen lied 421 Vrede voor jou 

- Tafelgebed  

- Onze Vader 
  met als spiegeltekst een bewerking van Michiel de Jong 

A  ONZE VADER      

Liturg Onze toeverlaat, liefde   

A   DIE IN DE HEMEL ZIJT     

Liturg altijd aanwezig 

A   UW NAAM WORDE GEHEILIGD 

Liturg  jij die bent wie je bent 

A  UW KONINKRIJK KOME 

Liturg  jij die richting geeft 

A UW WIL GESCHIEDE OP AARDE ZOALS IN DE  
HEMEL 

Liturg Jij, een toekomst voor al wat adem heeft 

A   GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD 
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Liturg  geef ons heden het broodnodige  

naar lichaam en geest 

A  EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN ZOALS OOK 
WIJ   ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN 

Liturg  maak ons bewust van onze handel en wandel met een 

open en ontvankelijk oog voor wat goed is;                      

A  EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING 

Liturg  dat wij elkaar nergens tekort doen 

A   MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE 

Liturg  en dat wij inzien en leren én, indien nodig, omkeren 

A WANT VAN U IS HET KONINKRIJK EN DE KRACHT 

EN DE HEERLIJKHEID TOT IN EEUWIGHEID 

Liturg want met jouw aanwezigheid die alle verstand te 

boven gaat bouwen wij samen verder aan wat jij ooit 

begon, nú en altijd      

A   AMEN 

 

- Delen brood en wijn   

(Tijdens de rondgang zingt de C2Gband I believe  

van Elvis Presley) 

 

 

- Om zegen lied 428  Life so full  

  

 1 Zingen (Engels) 

 2 Neuriën en dan wordt de regenboogzegen uitgesproken 

 3 Zingen (Engels) 
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