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OOG VOOR ELKAAR 
 
BLOEMENGROET 

Deze week is de bloemengroet een verrassing. 
 
De ouderling/diaken Erik Zandbergen maakt de namen 
bekend bij de mededelingen. 

 
Op de tafel achter in de kerkzaal liggen geen kaarten 
klaar. 

 
Weet u iemand, die het zwaar heeft, ziek is of aan wie we 
willen laten weten, dat hij of zij niet wordt vergeten, dan kan de 
naam worden doorgegeven aan: Norma Lie Fong, 
 bloemengroet@pgpurmerend.nl of  0299-428558 
 

VERJAARDAGEN DEZE WEEK (80 JAAR EN OUDER) 

Purmerend, tenzij anders aangegeven: 
 
Ma. 09-06 
Mw. M.G. Muller-van Steenis 
Wo. 11-06 
Mw. C.M.J. van den Berge-Capelle 
Do. 12-06 
Mw. A.J. Kremer-Paulusse 
 
Wanneer u niet wilt dat uw verjaardag wordt vermeld, dan kunt u 
dat doorgeven aan het kerkelijk bureau.  
🖰  kerkelijk.bureau@pgpurmerend.nl of 🕿 0299-432998. 
 

 
VIERINGEN TABORKERK. 
 
DIT WEEKEND 
ZO. 08-06 - 10.00 UUR - KERK EN 
ONLINE 
Pinksteren 
Voorganger: ds. Wessel Westerveld 
Kerkmusicus: Peter Wagenaar 
M.m.v.: Cantamo 
Bijzonderheid: deze Pinksterdienst is 
de vierde dienst in de serie van zes 
over Exodus (zie pagina 2, rechter 
kolom). 
Inzameling: De inzameling is voor onze gemeente.  
Vandaag staat MUZIEK centraal. 
Muziek speelt een onmisbare rol. 
We zijn blij te beschikken over organisten, Cantamo, Vox 
Nova en de Come2Getherband. Zij brengen ons op de juiste 
toonhoogte. 
Op hoogtijdagen pakken we uit. 
We prijzen God met muziek, het is muziek die ons draagt. 
Muziek geeft een gevoel van saamhorigheid. 

Doet u mee? 
     U kunt uw gaven overmaken 
naar de Protestantse Gemeente 
te Purmerend: NL65 RABO 0373 
7272 75 o.v.v. MUZIEK of 
gebruik deze QR-code  

Diana Jellema, diaken 
Gerrit van Ettekoven, 

kerkrentmeester 
 
VOLGEND WEEKEND 
ZO. 15-06 - 10.00 UUR - KERK EN ONLINE 
Drempelviering – kinderdienst voor groot en klein 
Voorganger: ds. Wessel Westerveld 
Kerkmusicus: Peter Wagenaar 
Bijzonderheid: deze drempeldienst is de vijfde dienst in de 
serie van zes over Exodus. Twee jonge mensen, Hanna en 
Xavie, uit ons midden gaan naar het voortgezet onderwijs. 
Zo’n stap is een eerste naar volwassenheid – de wijde wereld 

in.  
     Een wereld vol “do’s en don’ts” – wat 
wel en wat niet en hoe dan?  
We nodigen de gemeente uit om Xavie en 
Hanna (en andere jonge mensen)  
te bedelven onder onze goede raad en 
fijne wensen.  

      

Schrijf, teken of knutsel op een kaart 
uw “do” of juist “don’t” 

 
voor Xavie en Hanna (en andere kinderen die groot worden) 
 

Neem uw kans waar 
om uw welgemeende en goede advies 

hen niet te onthouden! 
 
We delen vandaag uw creaties vol do’s en dont’s uit. 
Neem ze mee of gooi voorafgaande de viering vast in mijn 
postbus.  

Wessel Westerveld 
 
 

 
UIT DE TAAKGROEPEN 
 
KERKENRAAD 
     De kerkenraad is blij te kunnen mededelen dat wij één 
vertrouwenspersoon hebben gevonden.  
Romke de Vries is bereid om deze taak op zich te nemen 
voor onze gemeente. Hij zal zichzelf kort aan u voorstellen 
(zie kader op pagina 2).  
     Vanuit de PKN hebben wij de opdracht gekregen om twee 
vertrouwenspersonen aan te stellen. We zijn nu nog op zoek 
naar een vrouwelijke vertrouwenspersoon.  
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     Bent u iemand, of kent u iemand in uw omgeving waarvan 
u denkt die is geschikt voor deze taak dan horen wij dit graag 
via ons emailadres:  secretaris@pgpurmerend.nl. 
 
VERTROUWENSPERSOON PROTESTANTSE GEMEENTE 
PURMEREND  
Beste mensen, 
Mijn naam is Romke de Vries, oud 76 jaar, sinds januari 1998 
bewoner van de Ewijk in de Purmer-Zuid in Purmerend. 
Ik ben onlangs door de Kerkenraad aangesteld als uw 
vertrouwenspersoon. 
Wat is een vertrouwenspersoon?  
Een vertrouwenspersoon is iemand bij wie u terecht kunt als 
zich een situatie voordoet binnen uw kerkgemeente waarin 
u zich onveilig voelt en waarin er sprake zou kunnen zijn van 
grensoverschrijdend gedrag van een of meer andere 
kerkleden en/of ambtsdragers en u behoefte hebt dit te 
bespreken en eventueel naar een oplossing te zoeken. 
Hierover kunt u binnenkort meer lezen op de website van 
uw kerkelijke gemeente en die van de PKN. Ik ben per e-mail 
(vertrouwenspersoonromke@pgpurmerend.nl) of 
telefonisch bereikbaar. Het e-mailadres en mijn 
telefoonnummer staan, ook binnenkort, vermeld op de 
website van uw gemeente en is ook zo nodig via de scriba’s 
op te vragen. 
 
 
 
DIACONIE  
 
Beste mensen, 
De boodschappenkar staat elke zondag in de kerkzaal. U kunt 
daarin levensmiddelen leggen voor degenen die aangesloten 
zijn bij de Voedselbank. U bent vrij om te geven wat u kunt 
missen, maar er is een oproep van de medewerkers van de 
Voedselbank voor de volgende producten:  
*blikken/potten met groente  
*blikken/potten met fruit  
*pasta en rijst   
*zonnebloemolie  
*tandpasta 
*blikjes tonijn  
Dit overzicht geldt van zondag 
4 mei t/m zondag 15 juni.  
Aan de hand van dit boodschappenlijstje kunt u 
gemakkelijker de aanbiedingen van de supermarkten in de 
gaten houden. 
Fijn als u meedoet! 

Hartelijke groeten van de diakenen 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN – EXODUS IN VIERING EN GESPREK 
Nog op de zondagen 15 en 22 juni: Exodus.  

Een van de meest 
inspirerende 

Bijbelboeken. Met 
de onthulling van 
naam van God, 
met dat verhaal 
van bevrijding, en 
met die tien 
geboden. En nog 

veel meer. Op de maandagavonden: 
gesprekken over en met Exodus.  Ik 
laat mij in de vieringen en de 
gesprekken leiden door het "Exodus 
- boek van bevrijding" van Jonathan 
Sacks. Graag aangeven of je komt op een maandagvond. Bij 
minder dan vijf aanmeldingen per keer gaat het niet door. 
(Dat geef ik alleen door aan degenen die zich hebben 
opgegeven).  
    De resterende maandagavonden 
zijn in de Taborkerk, van 19.30-20.30 
uur: 
▪16 juni, opgeven uiterlijk 11 juni 
▪23 juni, opgeven uiterlijk 18 juni 
     Welkom!  

ds. Wessel Westerveld,  
wesselwesterveld@tutanota.com, 

 06-41046421 (Signal of  WhatsApp) 
 

 
ANDER NIEUWS 
 
OPROEP: NACHT VAN GEBED VRIJDAG 20 JUNI 
Beste mensen, 
Ook dit jaar organiseert stichting Open Doors - die zich 
wereldwijd inzet voor de vervolgde kerk - een Nacht van 
Gebed op vele plaatsen in Nederland. Wereldwijd zijn 380 
miljoen christenen niet vrij om in Jezus Christus te geloven. 
Ze worden achtergesteld, gevangengezet of zelfs gedood. De 
roeping van Open Doors is te versterken wat dreigt te 
sterven. 
Een verwoeste kerk in Syrië, een groep geheime gelovigen in 
Noord-Korea of een weduwe in Nigeria. 
De oproep van de stichter van Open Doors, Anne van der Bijl, 
was: “Onze gebeden kunnen komen waar wij niet kunnen 
komen. Wanneer we bidden zijn er geen grenzen, geen 
gevangenismuren en geen gesloten deuren” 
Wij zijn geroepen om als christenen wereldwijd verbonden 
te zijn: als één van ons lijdt, lijden we allemaal mee. Ons 
gebed en onze betrokkenheid zorgen ervoor dat vervolgde 
christenen niet alleen staan. Als kerken in Purmerend 
nodigen wij u van harte uit om in gezamenlijk gebed die 
verbondenheid te versterken. 

• Nacht van gebed voor de vervolgde kerk. 
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• Vrijdag 20 juni 2025 

• 19.00-23.30 uur 

• Locatie: H20, House of Hope eerste etage, 

Spinnekop 2, 1444GN in Purmerend 

• Georganiseerd door de Christengemeente 

Purmerend, samen met House of Hope, Christelijk 

Gereformeerde kerk, Geest en Kracht, Kerk v.d. 

Nazarener, Protestantse Gemeente Purmerend. 

Ieder is welkom, ook om een deel van de avond bij te wonen. 
 
 
VERKEERSHINDER – EEN UPDATE 

De komende week is de Taborkerk 
nog minder goed bereikbaar. De 
Van Goor Hinloopenstraat is vanaf 
de Scheldestraat tot en met de 
Maasstraat afgesloten (recht 
tegenover de kerk) in verband met 
werkzaamheden aan het riool. De 
kruising Scheldestraat is vrij. De kerk 

is dus bereikbaar via het Tutein Noltheniusplein en de 
Scheldestraat (hoofdingang) of via de Flevostraat, de Van 
Balenstraat, de Lekstraat en de Maasstraat (zij ingang). 
Autodienst chauffeurs moeten aanrijden via het Tutein 
Noltheniusplein en kunnen via de oprit in de Scheldestraat 
voor de kerk komen. Afrijden kan niet vooruit maar alleen 
achteruit weer terug naar de Scheldestraat. 
 
NAAR PALEIS HET LOO OP DONDERDAG 26 JUNI 2025 

De afdeling Purmerend 
organiseert voor haar 
leden een bezoek aan 
Paleis het Loo. Op dit 
moment zijn er nog 

plaatsen in de bus beschikbaar en daarom nodigen wij u uit 
om met ons mee te gaan.  

Wij brengen een bezoek aan het prachtige gerenoveerde 
Paleis  in Apeldoorn. Na 5 jaar verbouwen opende Paleis het 
Loo dit voorjaar weer de deuren. Door een uitbreiding onder 
het voorplein is de ruimte voor vaste en tijdelijke 
tentoonstellingen flink uitgebreid. Ontdek bijvoorbeeld de 
geschiedenis van de Oranjes van Willem I tot Amalia of 
bezoek de tentoonstelling over een eeuw vrouwelijk 
koningschap waarin Wilhelmina, Juliana en Beatrix centraal 
staan. 

Wij vertrekken om 8.45 uur vanaf het Tamoil Tankstation 
(winkelcentrum  Makado) en hopen rond 10.30 uur aan te 
komen in Apeldoorn. Na een kopje koffie/thee met iets 
lekkers op het stallenplein kunt u op eigen gelegenheid het 
paleis bezoeken via een audiotour. Ook de prachtige 
paleistuinen mag u niet missen. U kunt in verband met de 
afstand, zonder extra kosten, ook gebruik maken van een 

shuttleservice. Om 12.30 uur staat er, op het stallenplein,  
een luxe lunchbuffet  voor ons klaar. Na de lunch kunt u uw 
bezoek voortzetten. We  vertrekken  rond 15.30 uur weer 
naar Purmerend. 

De prijs voor dit uitje is €55,- 

Meldt u zich zo snel mogelijk aan want vol is vol. Dat kan via 
marion.daems@outlook.com of 06-20094809. 

Na aanmelding graag het verschuldigde bedrag overmaken 
naar de penningmeester IBANnummer NL 96 INGB 0000  
176287 t.n.v. ANBO/PCOB 

Bij aanmelding graag vermelden of u beschikt over een 
museumjaarkaart of een kaart van de vriendenloterij en of u 
gebruik maakt van een rollator. 

Hanny Somers 
Voorzitter Afdeling Purmerend 

 
 

 
WEKELIJKSE ACTIVITEITEN  
 
Di. 10.00-12.00 UUR – MARKTINLOOP –’t HUISJE 
Bent u in de stad en heeft u trek in een kop koffie of thee, 
dan bent u van harte welkom in ’t Huisje. 
Di. 13.00-16.00 UUR – HANDWERKCAFÉ - TK 
In de hal van de Taborkerk (ingang Maasstraat). Info: Diana 

Prosper, 🕿06-12777642 of 🖰dianaprosper@hotmail.com.  
Do. 10.00-14.00 UUR –KOFFIE, KLEDING, GEZELLIGHEID–TK 
Kom mooie vintage kleding shoppen of gezellig een praatje 
maken onder het genot van een heerlijke kop koffie. 
 
 

 
COLOFON:  
 
De deadline voor insturen van kopij is gesteld op donderdag 
18.00 uur. 
- De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te 
korten, tekstueel of qua opmaak aan te passen of niet te 
plaatsen. 
De Taborkerk (TK) - Maasstraat 2, 1442 RV Purmerend 
’t Huisje  - Achter de Kerk 3-5, 1441 BE Purmerend 
E-mails naar - nieuwsbriefpgp@gmail.com 
Website  - www.pgpurmerend.nl  
Word vriend: www.facebook.com/pgpurmerend 
 

 
OP DE VOLGENDE PAGINA’S VINDT U DE LITURGIE VOOR 

ZONDAG 8 JUNI 

 
 
 



Viering Protestantse Gemeente Purmerend  
8 juni 2025 

 
4e viering uit een serie van 6 over 

 
EXODUS 

 
 

P I N K S T E R E N 
 

 
 
 
 
 
 

Voorganger: Wessel Westerveld, 
Kerkmusicus: Peter Wagenaar 

Ambtsdrager van Dienst: Erik Zandbergen 
Lector: Vera Schaap  

m.m.v. Cantamo met Elly Linger aan de vleugel 
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- Muziek 
 
- Intrede 
 
- Woord van welkom bij het licht van de Eeuwige 
 

De Bijbel spreekt: “De Eeuwige gaat voor hen uit om hun te weg te 
wijzen, overdag in een wolkkolom, ’s nachts in een lichtende 
vuurzuil. Zo kunnen ze dag en nacht verder trekken” 
 
Moge de Eeuwige zo ook ons bijlichten op onze weg,  
zoals voorheen, ook vandaag, en alle dagen die komen. voorgaan  

 
- Zingen met Cantamo en allen  “Hoever te gaan”   
 tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 
 

Melodie A: Koor 
Hoe ver te gaan? En of er wegen zijn? 
Nooit meer gebaande. 
Hoeveel paar voeten zijn zij? Twee, drieduizend. 
 

Melodie A: Allen  
Hoe ver te gaan? En of er wegen zijn? 
Nooit meer gebaande. 
Hoeveel paar voeten zijn zij? Twee, drieduizend. 
 

Melodie B: Koor 
Nog bijna slaven, vreemden voor elkaar. 
Kreupelen, blinden. 
Maar met iets in hun hoofd dat stroomt en licht geeft. 
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Melodie A: Allen  

De zon zal hen niet steken overdag. 
Bij nacht de maan niet. 
Zij stoten zich aan stenen. Niemand draagt hen. 
 

Melodie B: Koor 
Omdat zij willen leven als nog nooit – 
Angstig te moede 
Zijn zij gegaan met grote hinkstapsprongen. 
 

Melodie A: Allen  
Niet hier hun vaderland, en schaamteloos 
Wagen zij alles. 
Soms wordt woestijn oase waar zij komen. 
 

Melodie B: Koor 
Vrijheid ontkiemt in hen, gloeit aan, dooft uit, 
Zal weer ontvlammen. 
Zij blijven kinderen, zij worden groter. 
 

Melodie A: Allen  
Hun stoet is zonder einde en getal. 
Tel maar de sterren, 
Zij weten van de Stad met Fundamenten. 

 
(gemeente staan) 

- Groet en bemoediging 

v:  De Eeuwige zij met u 
a:  OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE 

v:  Onze hulp is in Gods Naam IK-GA-WAAR-JIJ-GAAT 
a:  ZO IS DE EEUWIGE ONS FUNDAMENT EN ONZE VOLTOOIER. 
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- Lied 672: 1, 2 en 7  “Kom, laat ons deze dag” 
 
 

 (gemeente zitten) 
 
- Zingend bidden met lied 696 “Waai nu, Geest” (alle coupletten) 
 
- Kinderen en zingen lied 683: 1 en 4  “‘t is feest vandaag”   

  
 
- Inleiding 

 
- Lezen: Exodus 19: 1-11, 14, 16-20, 24-25,  

Exodus 20: 1-2 (Nieuwe Bijbelvertaling) 
 
- Overweging 
 
- Muziek, uitlopend in lied 689: 1, 2 en 3 “Wat altijd is geweest”  
 
- Mededelingen 
- Gaven 
 
- Voorbeden, stil gebed en gezongen Onze Vader (Stravinsky) 
 
- Zingen: lied 687: 1, 2 en 3 “Wij leven van de wind  
 
- Wegzending en zegen,  
 op adem gezet met het zegenlied van Cantamo 
 
“A Clare Benediction” (Rutter)  
 
May the Lord show His mercy upon you    Moge de Eeuwige zich over je           

ontfermen 
May the light of His presence be your guide   Moge zijn licht jouw gids zijn 
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May He guard you and uphold you    Moge Hij jou behoeden en 
sterken 

May His spirit be ever by your side     Moge zijn geest met jou gaan 
 
When you sleep, may His angels watch over you Moge zijn engelen over je  

waken als je slaapt 
When you wake, may He fill you with His grace  Als je waakt,  
        dat Hij je genadig is 
May you love Him and serve Him all your days  Moge jij Hem liefhebben en 

dienen al je dagen 
Then in heaven may you see His face   - in de hemel zul je zien zijn 

aangezicht 
 
 
 


