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Op Witte Donderdag ontvangen wij Christus  
in Brood en Wijn, 

op Goede Vrijdag geeft Christus de Geest en wordt het 
doodstil, 

een Stille Zaterdag lang, 
tot de Paaswake, 

als wij gedenken de Grote Daden Gods, 
en dan wordt het altijd Paasmorgen: 

opstanding – leven is van Eeuwigheidswaarde. 

 
 
 

 
GOEDE VRIJDAG 

29 maart 2024 
19.30 uur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon:  
Voorganger/zang: Wessel Westerveld 

Piano/orgel: Peter Wagenaar 
Cello: Froukje de Wit 

Diaken van dienst: Elly van de Waerdt 
Lectoren: Bianca Zandbergen, Marja Flart, Peter Euwijk, 

Pieter van der Kooij,  
Rita van der Vos en Vera Schaap  

m.m.v. VOX NOVA 
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- Stilte 
 
- Vox Nova: Salvation stands (terugblik op de maaltijd  
   van Witte Donderdag – de redding staat én staat nog uit,  
   hij zal verlopen langs het kruis) 
 
-  Aanvangswoorden en licht ontsteken 

“Bijeen zijn we vandaag rond het lijden van de mens  
– de mens die op de 6e scheppingsdag, een Goede 
Vrijdag, door de Eeuwige tot leven is geroepen.  
Dezelfde mens die vandaag  
in Christus gezien wordt  
in al zijn lijden, schuld en eindigheid. 
In Gods naam geloven wij ons welkom, hier of thuis.” 

 
- Gebed, uitlopend in lied  197  

Gij die het sprakeloze bidden hoort 
 

Lijdensevangelie in dialoog 
 

Lezingen naar de Bijbel in gewone taal 
in gesprek met 

Liederen Return to me (Taylor Scott Davis) 
en Lied bij het lijdensevangelie 

(t.: W.Westerveld, M.: Leer mij o Heer Uw lijden recht 
betrachten); 

 
- Johannes 18: 1 - 9   
 
- Zingen: Lied bij het lijdensevangelie 
 
- Johannes 18: 10 - 14  
 
- Zingen: Lied bij het lijdensevangelie 
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- Johannes 18: 15 - 24  
  
- Zingen: Lied bij het lijdensevangelie 
 
- Johannes 18: 25 - 27  
 
- Zingen: Lied bij het lijdensevangelie  
 
- Johannes 18: 28 - 38a  
 
- Muziek   
 
- Johannes 18: 38b - 19 - 3  
 
- Vox Nova: Hail, King of the Jews (T.Scott Davis) 
 
- Johannes 19: 4 – 12  
 
- Zingen: Lied bij het lijdensevangelie 
 
- Johannes 19: 13 – 18 
   
- Vox Nova zingt: Caesar is our king (T.Scott Davis) 
 
(vervolg lezing)  
 
- Vox Nova zingt: Black skinned Simon (T.Scott Davis)  

  over Simon van Cyrene die het kruis draagt,  
 waarvan Lucas verhaalt 

 
- Johannes 19: 19 - 24   
 
- Vox Nova zingt: What was that he said (T.Scott Davis) 
 
- Johannes 19: 25 - 30    
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- Uitblazen Paaskaars  
 
- Stilte 
 
- Vox Nova zingt: This Mid-Day night (T.Scott Davis) 
 
- Johannes 19: 31 – 37  
 
- Vox Nova zingt: Only God knows (T.Scott Davis) 
 
- Johannes 19: 38 – 42  
 
- Vox Nova zingt uit return to me:  

No crying he makes (T.Scott Davis)  
 
 
- Beklag Gods (vrij bewerkt naar lied 585) 
 
v:  Waar was jíj, toen men Hem gekruisigd had!? 

Waar ben jij…? 
 

Waar was jíj, toen men Hem hing aan het hout!? 
Waar ben jij…? 

 
Waar was jij, toen de zon niet langer wilde schijnen!? 
Waar ben jij…? 

 
Waar was jij, toen Hij in zijn graf gelegd werd!? 
Waar ben jij…? 

 
Waar was jij, toen Hij uit de doden opstond!? 
Waar ben jij…? 

 
Waar was jij!?  

 
Honger heb ik geleden: gaf jij mij toen te eten? 
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Dorst heb ik gehad: liet jij mij toen drinken? 
Ooit was ik een vreemdeling: gaf jij mij onderdak? 
Toen ik was uitgekleed: bedekte jij mijn schande? 
En toen ik ziek was: heb jij mij toen opgezocht? 
Ooit zat ik opgesloten: kwam jij naar mij toe? 
Alles wat je niet voor één der minsten gedaan hebt, 
heb je ook Mij niet gedaan! 

 
Waar was jij!?  

  
 Waar ben je…?  
 
- Vox Nova zingt uit return to me: 

 Daughters of Jerusalem, weep   
 
- Gebed, uitlopend in Lied bij het lijdensevangelie 
  
- Persoonlijk gebed en bloemlegging bij het kruis  
 
Tijdens deze ceremonie zingt Vox Nova  

Gebed om Christus  – naar het gedicht van 
Christina Rossetti a better resurrection 

Parafrase tekst        
 (Wessel Westerveld)  

 
Christus, woordeloos en stom geschreid 
ben ik, mijn hart versteend, 
voorbij hoop en angst, 
leeg, als een vallend herfstblad ben ik, 
ik zoek uw aanraking – verkwik mijn ziel! 

 
Christus, ik zoek de lente waarin hernieuwd  
het blad vergaan in winterkou ontknopt – sta in mij op! 
 
Christus, ik zoek uw dorst te zijn - dat Gij mij drinkt 
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en ik uw levend water ben - Gij mijn koning, wij uw 
koninkrijk! Amen.  

 
(Na uw gebed bij het kruis en eventueel de bloem die u daar 
hebt neergelegd, verlaat u in stilte de kerkzaal)  


