
 Viering Protestantse Gemeente Purmerend  
25 mei 2025 

 
3e viering uit een serie van 6 over 

 
 
 
 
 

EXODUS 

 
 

 
 
 

Voorganger: Wessel Westerveld, 
Kerkmusicus: Peter Wagenaar 

Ouderling van Dienst: Inge Eulderink 
Diaken van dienst: Elly van de Waerdt-Blom 

Lector: Carla Wiedenhof 
 
 
 



 2 

- Muziek 
 
- Intrede 
 
- Woord van welkom bij het licht van de Eeuwige 

De Bijbel spreekt: “De Eeuwige gaat voor hen uit om hun te weg 
te wijzen, overdag in een wolkkolom, ’s nachts in een lichtende 
vuurzuil. Zo kunnen ze dag en nacht verder trekken” 
 
Moge de Eeuwige zo ook ons bijlichten op onze weg,  
zoals voorheen, ook vandaag, en alle dagen die komen. 
voorgaan  

 
- Zingen lied 832 Geroepen om op weg te gaan 
 
 

(gemeente gaat staan) 
- Groet en bemoediging 
 

V:  De Eeuwige zij met u 
A:  OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE 

V:  Onze hulp is in Gods Naam IK-GA-WAAR-JIJ-GAAT 
A:  ZO IS DE EEUWIGE ONS FUNDAMENT EN ONZE VOLTOOIER 
     AMEN 
 

- Zingen Lied 31: 1, 4 en 6  “Op U vertrouw ik, Heer der heren” 
 

              (gemeente gaat zitten) 
- Gebed om ontferming en de Geest, uitlopend in  

Lied 655: 1, 2 en 5  “Zing voor de Heer een nieuw gezang”  
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- Kinderen en zingen lied 420 “Groot is de wereld en lang duurt de tijd  
 
- Inleiding 

 
- Lezen: Exodus 2: 11 - 25 (Naardense bijbel 2024) 
 
- Overweging 
 
- Muziek 
 
- Aftreden Koen Jaring 
 

Dank aan Koen Jaring / woord van Koen Jaring 
 

Ontheffing ambt, wegzending en Zegen  
Weet je in dankbaarheid om wat je de gemeente hebt 
gegeven ontheven van het ambt, 
bewaar het in vertrouwen met jou gedeelde integer en 
behoedzaam, en ga in Gods naam IK-ZAL-ER-ZIJN – 
 
moge de lieflijkheid van de Eeuwige over je kome, 
moge de Eeuwige bevestigen het doen van je handen, 
moge het gedane als ambtsdrager rusten in de zegen van 
de Eeuwige! 

 
- Lied 416: 1 “Ga met God” 
 
- Mededelingen 
- Gaven 
 
- Voorbeden, stil gebed en gezongen Onze Vader (Pieter de Jong) 
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- Wegzending en zegen, beantwoord met  
   Lied 81: 1, 8 en 11 “Jubel God ter eer” 
 
 “In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest”    
      

 
 
 

 

 
 


