Orde van Dienst Taborkerk Purmerend 27.4.2025

Colofon: Voorganger ds. Annemarie Myburgh
Dienstdoend ambtsdrager: Elly van de Waerdt
Lector: Rita van der Vos

Kerkmusicus: Peter Wagenaar




- Voorafgaande aan de viering: Muziek
- Intrede
- Muziek orgel / vieugel

- Woorden op de drempel van de viering en
aansteken van de tafelkaarsen
Niet meer zijn wij door angst geknecht,
aan de dood zijn wij ontheven
Nu wordt U Geest op ons gelegd,
in vrijheid brengt Gij ons terecht.
Een nieuwe naam is ons gegeven.

In dood gedompeld waren wij,

nu met Hem stralend nieuw verschenen!
Geen rouw om het bestaan, maar blij
bekleed met Hem: de weg is vrij,

de nacht is voor het licht verdwenen.
(tekst Sytze de Vries)

...... tafelkaarsen ....

Laten we stil worden om ruimte te maken voor de Eeuwige...
- Stilte

(gemeente gaat staan)



- Zingen: Lied 280:1, 3 en 4- “De vreugde voert...”

- Bemoediging en groet:

V: Onze hulp is de naam van de Eeuwige

A: IK-ZAL-ER-ZIJN, IS ZIJN NAAM

V: die hemel en aarde gemaakt heeft

A: DIE ONS NAAR ZIJN BEELD EN
GELIJKENIS HEEFT GESCHAPEN.

V: Die niet varen laat het werk dat Zijn hand
ooit is begonnen.

A: DIE ONS ZIET, DIE ONS HOORT

EN WEET WAT ONS DRUJFT.

God Alfa en Omega

A: AMEN

<

<

: De Eeuwige zij met u!
: OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE!

>

gemeente gaat zitten)
- Zingen Lied 280: 5, 6 en 7 — “Onthul ons dan uw aangezicht...”

- Gebed om ontferming

- Loflied lied 117a — “Gij volken loof uw God..."

- Gebed om hulp bij het verstaan van het Woord

- We horen naar het Woord van God: Lukas 24: 13 -31



- Zingen Lied 335 (2x) - “Hoor het woord...”

- Overweging
- Muziek
- Zingen: Lied 657: 1, 3 en 4 — “Zolang wij ademhalen...”

- Mededelingen en toelichting bij de gaven

- Gebeden: Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Zingen: Lied 645: 1, 3, 4 en 6 — “Zing ten hemel toe...”

- Wegzending en zegen, afgesloten met de woorden

“In de naam van de vader, de zoon en de heilige Geest”

Gezongen amen



