
 

 

Gedachtenis van de namen 3 november 2024 Taborkerk Purmerend 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon:  

Voorgangers: ds. Wessel Westerveld, pastor Jessica Heetebrij 

Ambtsdrager van Dienst: Elly van de Waerdt-Blom 

Lector: Bianca Zandbergen-Lof 

 

m.m.v. Cantamo, met Elly Linger aan de vleugel 
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- Muziek  

- Intrede 

-  Welkom  

- Cantamo en allen: lied 766: 1, 2 en 3   
 “Ik zag een nieuwe hemel zich  verheffen” 2e couplet alleen Cantam 

 
 

(Staan) 

- Bemoediging en groet 

V Mijn herder is de Heer, 

A NOOIT ZAL HET MIJ AAN IETS ONTBREKEN. 

 

V Hij voert mij aan rustige wateren, 

A HIJ VERKWIKT MIJN ZIEL. 

V Hij leidt mij in de rechte sporen 

A OM ZIJNS NAAMS WIL. 

V Ik vrees geen kwaad, 

A WANT GIJ ZIJT BIJ MIJ 

 

V Onze hulp is de naam van de Eeuwige: 

A IK-ZAL-ER-ZIJN   AMEN! 

 

(Zitten) 

- Gebedslied (naar Psalm 130)   

t.: Wessel Westerveld, m.: Peter Wagenaar  
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God, mijn God, Eeuwige ENE 
Zie toch de ellende: kwade macht, 
wil verlossing zenden: goede kracht, 
dank God, voor uw glimlach uit de nacht. 
God, mijn God, Eeuwige ENE 

 

-Zingen: lied 117d Laudate omnes gentes (7x) 

 

 

Vertaling: Alle volken, loof de Heer 

 

GEDENKEN 

- Noemen van de namen van hen uit onze kerkelijke 

gemeenschap die zijn overleden van 1 oktober 2023 tot en met 

30 september 2024 

 

- Muziek  

 

- Noemen van de namen Elly 
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- Stilte  

 

-  

- Lied 91a : 1 (Cantamo) , 3 Wie in de schaduw Gods mag wonen 

 

 

- Gedenktafels onder Lacrimosa  uit het requiem van W.A.Mozart, 

gezongen door Cantamo 

 

- Gebed, uitlopend in zingen: “Sporen van God” 

(t: Wessel Westerveld, m: Peter Wagenaar) (canon) 

 

 

- Voor kinderen en andere mensen  

- Lezing Lucas 7: 11 - 15 

- Overweging 

- Cantamo  Psalm 23 John Rutter 

(Mededelingen)  

- Gaven 

- Voorbeden, stil gebed, Cantamo en allen:  
Onze Vader verborgen (t.: Oosterhuis, m.: Löwenthal)  
 
Onze vader verborgen  
uw naam worde zichtbaar in ons 
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uw koninkrijk kome op aarde 
uw wil geschiede,  
een wereld met bomen tot in de hemel,  
waar water schoonheid, en brood  
gerechtigheid is, en genade –  
waar vrede niet hoeft bevochten  
waar troost en vergeving is  
en mensen spreken als mensen  
waar kinderen helder en jong zijn,  
dieren niet worden gepijnigd  
nooit één mens meer gemarteld,  
niet één mens meer geknecht.  
Doof de hel in ons hoofd  
leg uw woord op ons hart  
breek het ijzer met handen  
breek de macht van het kwaad.  
Van U is de toekomst  
kome wat komt.  
 
-  Wegzending en zegen,  
beantwoord met lied 67a: 1, 2, 3 en 4  
Heel de aarde jubelt en juicht (refrein allen, coupletten Cantamo ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


