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Oecumenische viering in de Taborkerk 
 

Bij  
Exodus 12 : 1 – 20 

1 Korintiërs 11 : 17 – 29 
Johannes 13 : 1 - 15 

 
Uitleg en verkondiging: 

 
Gemeente van de Heer, 

Van Jezus wordt verteld, dat hij de mensen lief had,  
en dat zijn liefde voor hen, zijn solidariteit met hen,   

tot het uiterste zou gaan.  
En wat dat betekent, daarvan geeft hij die nacht, deze nacht,  

een voorbeeld. 

 
Liefhebben tot het uiterste,  

dat betekent: door de knieën gaan,  
dat betekent: dienstbaarheid, dienstwerk doen, 

dat betekent: je niet te groot voelen voor dienstwerk,  
je ook klein kunnen opstellen, buigen voor de ander,  

niet kruiperig, of onderdanig,  
maar beschikbaar, op ooghoogte met de ander. 

 
Liefhebben tot het uiterste,  

dat betekent: door je knieën gaan,  
dat betekent ook: heel kwetsbaar worden,  

want wie door zijn knieën gaat, die staat niet meer stoer en sterk 
overeind, 

wie door zijn knieën gaat, biedt zijn rug aan, kan zo de klappen krijgen, 

en die kreeg hij ook, die nacht, 
en hij ging ze niet uit de weg. 

Hij werd gebroken, gebroken als brood. 
Hij ging zijn weg tot het uiterste, 

de weg van de liefde en de trouw, tot het uiterste. 
 

Liefhebben tot het uiterste,  
betekent: beschikbaar zijn, aanwezig zijn, dienstbaar zijn,  

invoelend aanwezig zijn, de pijn van de ander voelen, meevoelen, 
meedragen, 

en dat kan je voelen, in je rug, op je rug. 
 

 
 



Liefhebben tot het uiterste,  

Jezus gaf er een voorbeeld van, wat dat betekenen kan. 
En Paulus haakt er op in, 

in die brief aan de gemeente van Korinthe,  

met die beruchte passage over de maaltijd van de Heer: 
‘je eet en drinkt jezelf een oordeel als je onwaardig eet en drinkt’ 

wat bij velen een haast traumatische passage werd die tot levenslange 
avondmaalsmijding leidde en voortdurende angst: ben ik wel waardig om 

aan te gaan? Welnee toch, ik ben een nietswaardig mens…! Wie ben ik… 
 

Liefhebben tot het uiterste,  
dat betekent open armen, een groot liefdevol hart, dat betekent welkom 

zijn aan de tafel, iedereen is het waard, waardig genoeg, om aan te gaan, 
niemand uitgezonderd, en nog bereid zijn elkaar de voeten te wassen ook.  

Wat is dan die onwaardigheid? Niet dat je niets waard of nietswaardig 
bent, maar dat je die armen niet opent naar elkaar, niet bereid bent door 

je knieën te gaan, elkaar de voeten te wassen, elkaars zorgen te delen, 
elkaars pijn mee te dragen. 

In Korinthe werd niet gedeeld! Werd van de liefde niet gedeeld.  

Werd de pijn niet gedeeld. Geen tafel der armen.  
En dat maakt Paulus kritisch, want dat brengt ongeluk.  

Het ongeluk van de ongelijkheid. 
De rijken schransten zich een ongeluk aan het brood en werden dronken 

door de wijn en de armen konden nauwelijks brood te pakken krijgen. 
Paulus vaart tegen hen uit: ‘Wanneer u bij elkaar komt om te eten, heeft 

dat niets te maken met de maaltijd van de Heer.’ ‘Betekent de gemeente 
van God zo weinig voor u dat de armen door u geen kans krijgen om te 

eten? Wat denkt u? Dat ik u een compliment zal geven? Ik denk er niet 
aan!’ 

 
Liefhebben tot het uiterste,  

dat is in de gemeente en parochie de vragen, de moeilijkheden, de pijn 
met elkaar delen.  

Pijn in pastorale zin, ziekte en tegenslag delen met elkaar. 

Dat is in onze gemeente en parochie ook de pijn delen inzake 
vermindering van financiële inkomsten, pijnlijke beslissingen inzake het 

aantal pastores, kerkelijke werkers, pijnlijke beslissingen over gebouwen. 
Dat is ook samen in oecumenisch verband de pijn delen inzake verschillen 

in visie over de koers die in de oecumene gegaan kan worden. 
 

Liefhebben tot het uiterste,  
Deze avond breken wij het brood, drinken wij de wijn. 

Brood en wijn gaan rond aan deze tafels, en niemand krijgt meer dan de 
ander, met ieder wordt gedeeld,  

met man en vrouw, oud en jong, protestant en katholiek, met wie ik het 
eens ben en met wie niet zo, met wie ik graag mag en met wie minder, 

met ieder wordt gedeeld,  



ieder evenveel, ieder even weinig, genoeg om van te leven, genoeg om te 

delen, niemand uitgezonderd, niemand buitengesloten, niemand geweerd. 
En dat, om te gedenken dat Jezus de mensen lief had, en dat zijn liefde 

voor hen is gegaan - tot het uiterste. 

In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
Amen 
 


