
Preek 31 augustus 2008 
 

Thema:  Het zit in je! 
 

Lezing Eerste Testament 
Exodus 3: 9 t/m 14 

Lezing Tweede Testament 
Mattheus 17: 14-20 
 
 
Gebed van de zondag 
Eeuwige God 
Gij die in ons woont 
sterker dan wij vaak beseffen 
Gij die heel veel in ons mensen ziet 
meer dan wij vaak in onszelf zien 
Gij, die ernaar verlangt dat Uw liefde stroomt op deze aarde 
door ons heen….! 
Zie ons aan, lieve God. 
Wij maken het stil 
om ons en in ons 
wij openen ons voor U 
raak ons dan aan…. 
wees voor ons liefde, waaraan wij ons durven toevertrouwen 
licht dat ons leidt  
geest die ons aanvuurt. 
Zie ons geloof o God, 
en kom ons ongeloof te hulp. 
Amen. 
 
 
Gemeente van Jezus Christus 
Lieve mensen 
 
O nee, hoor! Dat kan ik niet! 
Daar ben ik echt niet geschikt voor. 
Hoe kun je mij daarvoor vragen, zeg…… 
 
Wat? 
Denk jij dat ik dat wel kan? Geloof je dat echt? 
 
Zoiets is er aan de hand met die leerlingen in het bijbelverhaal: 
- ze trekken met Jezus mee 
- hij is hun meester en zij zijn door hem geraakt 
- ze geloven, natuurlijk geloven zij! 
Maar…..het lijkt wel of ze zich niet helemaal realiseren bij wat voor beweging ze betrokken 
zijn geraakt. Waar het echt om gaat bij Jezus! 
En dat komt er vanmorgen heftig uit! 
 



Wij herkennen ons wel in die leerlingen… 
- je gaat naar de kerk 
- je geloof, natuurlijk geloof je! 
Maar…het is de vraag of wij ons altijd realiseren bij wat voor beweging we eigenlijk 
betrokken zijn geraakt. Waar het nou echt om gaat! 
 
Waar het om gaat in de beweging van Jezus, en dus ook in ons geloof, in ons leven en in de 
kerk…..dat blijkt altijd op spannende, kritieke momenten…als er iets ingrijpends gebeurt. 
 
Zo is er in het verhaal van vandaag een vader met een ernstig zieke zoon: maanziek, noemt de 
bijbel het en ( ook al weten wij niet precies wat dat betekent) het is een levensbedreigende 
ziekte. De jongen “valt”! Hij valt dan in het water of in het vuur! 
Water en vuur! Beide kunnen dodelijk zijn! 
 
Een mens kan op veel manieren “in het vuur vallen”: 
- als je burn-out raakt, opgebrand door te veel en te hard werken 
- als je verteerd wordt door alles wat moet. Steeds meer, steeds beter 
- als je oververhit raakt in een ruzie en je voelt het opkomen: een heet hoofd en een koud hart 
- als je meegesleept wordt door de hitte van het leven: de jacht, de prestatie, het “hebben”… 
er zijn veel soorten ‘dodelijk vuur”! 
Zoals kun je ook “in het water vallen”: 
- als je verkoeling zoekt voor al die soorten vuur, waaraan je je kunt branden. 
Om je niet te branden sluit je je dan misschien af . Je wordt onverschillig , “koud en kil”. 
Je leeft niet meer echt. Het is of je bevroren bent. 
 
De ziekte van deze jongen ( dat vallen in vuur en in water) lijkt wel het menselijk lot te 
beschrijven, dat ons allemaal kan treffen. 
 
Die vader komt en roept om hulp! 
( Tussen haakjes: het is opvallend dat het niet de jongen zelf is, die een hulpvraag formuleert. 
Nee, het is een ander, in dit geval de vader! Zoals het vaak anderen zijn, die zien dat jij in het 
vuur of in het water valt, terwijl je het zelf niet door hebt. Zoals het nogal eens ouders zijn die 
om hulp roepen als ze zien dat hun kind “valt in het leven”, terwijl dat kind helemaal geen 
hulp vraagt of zelfs wenst). 
 
Die vader ziet het gevaar en zegt: ik heb al hulp voor mijn kind gevraagd aan uw leerlingen, 
maar die konden hem niet helpen! Daarom wend ik me tot U. 
Help! Doe iets voor mijn zoon! 
 
En dan is er dat scherpe, geïrriteerde antwoord van Jezus naar zijn leerlingen:  
snappen jullie nou nog steeds niet waar het om gaat? 
Hoe lang duurt het voordat jullie nou eindelijk eens door hebben, waar het echt om gaat. 
Hij noemt hen: klein-gelovig en verwijt hen gebrek aan geloof! 
 
Alsof Jezus bedoelt: waarom hebben jullie die jongen niet geholpen?Waarom laat je dat aan 
mij over, dat kun je toch ook zelf! 
 
Deze uitval van Jezus begrijpen we beter als we bedenken dat vlak voor dit verhaal 
beschreven wordt dat Jezus met zijn leerlingen op de berg is, waar hen Mozes en Elia 



verschenen….. en dat de leerlingen het dan ook allemaal niet snappen. Zij vinden Mozes en 
Elia “geloofshelden”  en lijken te vergeten dat dat ook gewone mensen waren. 
Ze vergeten dat ook Mozes twijfelde aan zijn missie, dat hij ook dacht dat hij het niet kon en  
faalangst had, maar dat God iets in hem zag, wat hij zelf niet zag! Was dat “kleingeloof” van 
Mozes? Uiteindelijk gáát hij…met wat hij heeft aan geloof , misschien wel klein-geloof. Hij 
gaat in de kracht van en met de Naam van God, die is als de  belofte “Ik ben met je”. 
De leerlingen vergeten dat ook Elia een moment heeft gehad dat hij ten einde raad was en aan 
zichzelf, aan God en alles twijfelde. Kleingeloof van Elia? 
 
Het was blijkbaar niet tot de leerlingen doorgedrongen dat de geloofsreuzen Mozes en Elia  
ook gewone mensen waren, net als zij! 
Maar dat ze vertrouwden op hetgeen God in hen zag, waardoor er kracht in hen vrijkwam en 
zij bergen konden verzetten. 
 
Jezus wijst zijn leerlingen later terecht met dat bekende beeld van het mosterdzaadje. 
Als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan had je die jongen kunnen helpen! 
Jezus zegt niet dat ze meer of beter geloof in huis moeten halen. Hij daagt hen uit om te 
vertrouwen op het beetje geloof dat ze in zich hebbenen erop te vertrouwen dat God meer in 
hen ziet dan zij in zichzelf zien.Dat is genoeg!. 
 
Het is alsof  Jezus zegt:  geloof nou toch dat er voldoende kracht en energie in jezelf 
zit.Geloof nou toch dat God heel veel in jou ziet ( net als in Mozes en Elia). 
Geloof het nou echt,.steek die stekker in het stopcontact….dan komt er kracht en energie vrij 
en  kun jij ook mensen die “vallen”( zoals die maanzieke jongen) helpen! 
Dan kun je bergen verzetten! 
Dan behoef je  niet alles aan mij over te laten! 
 
Komt bij ons meteen de vraag boven: als er nou iemand valt ( hoe dan ook) en wij proberen te 
helpen, maar concreet herstel, verandering  of zichtbare genezing blijft uit?  Als de situatie 
niet echt verandert, ondanks onze inzet?  
Dan nog is het “niet afhaken”, het “er-zijn” een ongelooflijk wonder! 
Want: een wonder is toch niet dat God doet wat mensen willen, maar dat mensen doen wat 
God zo graag wil! Dan en komt de onwrikbare  berg in beweging…alleen misschien anders 
dan wij hoopten of dachten. 
 
Nou…hier gaat het dus om in het geloof. Bij die beweging zijn we dus betrokken geraakt. 
Gewone mensen, zoals Mozes en Elia en zoals wij allemaal…gewone mensen met een beetje 
geloof  kunnen bergen verzetten! Als wij maar de stekker in het stopcontact steken en 
werkelijk geloven dat God meer in ons ziet, dan wij in onszelf zien. 
Dan gaan wij onze weg in de kracht van en met vertrouwen op de belofte van de onzichtbare 
Aanwezige “Ik ben met je!”. 
 
Dan gloeit de Liefdesenergie - die wij God noemen -  en  komen bergen in beweging! 
Dan worden mensen blij en gelukkig ! 
Amen 
 
Zegen 
Gaat u allen heen, ieder weer naar uw eigen plek en weet:“Het zit in mij” 
Ontvang de zegen van God, om zelf weer tot zegen te zijn. 
 



Over uw vertrouwen in God en in uzelf 
de zegen van God 
Over uw gevoel van “dat kan ik toch niet”  en over uw kracht 
de zegen van God 
Over uw vallen en opstaan 
de zegen van God 
Over uw handelen en “er-zijn” voor iemand die valt 
de zegen van God. 
 
Zo zegent U de Eeuwige, die meer in u ziet dan u in zichzelf ziet 
en die met u gaat…zodat de liefdesenergie stroomt en bergen zich verplaatsen 
Nu en alle dagen. 
Amen 


