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OOG VOOR ELKAAR 
 
BLOEMENGROET 

Deze week zijn de bloemen bestemd voor: 
 

Mw. Anneke Strijker te Purmerend 
 
Op de tafel achter in de kerkzaal ligt een kaart klaar.  
Hierop kunt u uw naam en als u dat wilt, een 
persoonlijk bericht schrijven. 
 
Weet u iemand, die het zwaar heeft, ziek is of aan wie 
we willen laten weten, dat hij of zij niet wordt vergeten, dan 
kan de naam worden doorgegeven aan: Norma Lie Fong, 

 bloemengroet@pgpurmerend.nl of  0299-428558 

 
 

 
VERJAARDAGEN DEZE WEEK (80 JAAR EN OUDER) 

 
Purmerend, tenzij anders aangegeven: 
 
Di. 30-04 
Mevr. L. Jimmink-Kniese 
Vr. 03-05 
Mw. A.L.W. Overdijk-Naves 
Za. 04-05 
Dhr. M.J. van der Vinden 
 
Wanneer u niet wilt dat uw verjaardag wordt vermeld, dan kunt u 
dat doorgeven aan het kerkelijk bureau.  
🖰  kerkelijk.bureau@pgpurmerend.nl of 🕿 0299-432998   
 
OVERLEDEN 

 
Dhr. Hendrik Sijtema: 
*  03-11-1944       † 15-04-2024 

 

 
 
VAKANTIE 
Ik heb vakantie van 28 april tot en met 12 mei. Voor 
pastorale vragen en hulp, die niet kunnen wachten, neemt 
waar: ds. Wessel Westerveld,  06-41046421. 
Vriendelijke groet, 

Jessica Heetebrij 
 

 
VIERINGEN TABORKERK 
 
DIT WEEKEND  
ZO. 28-04 – 10.00 UUR – KERK en ONLINE VIERING 
Voorganger: ds. Wessel Westerveld 
Kerkmusicus: Peter Wagenaar 
Bijzonderheid: Viering Heilig Avondmaal 

Inzameling: De inzameling is bestemd voor onze gemeente, 
de PGP. Vandaag staat kerk-zijn in Purmerend centraal. We 
willen dat onze kerk een gastvrije plek is, waar rand- en niet-
kerkelijken kunnen meedoen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld 
aan Samen Eten, kerstsamenzang, de donderdagmorgen 
samen met het Leger des Heils, de interkerkelijke 
zangmiddag en de koffie- en gespreksgroepen. 
Wat we doen, heeft te maken met verbinding, 
levensvreugde en delen. Doet u mee aan deze inzameling? 

 
U kunt uw gaven overmaken naar de 
Protestantse Gemeente te Purmerend: 
NL65 RABO 0373 7272 75 o.v.v. Kerk-
zijn of gebruik deze QR-code. 
 

Diana Jellema, diaken 
Gerrit van Ettekoven, kerkrentmeester 

 
KINDERNEVENDIENST 

Rainbow is de vorige zondag weer 
komen aangevlogen. Voor wie het 
niet weet, Rainbow is een grote duif 
die de wereld overvliegt. Zijn 
avonturen neemt hij mee in de kerk 
en dat bespreken we in de 
kindernevendienst. Tot aan de 
zomervakantie besteden we hier 

aandacht aan. Ben je benieuwd, kom dan vooral zondag in de 
kerk. 

Namens de leiding van de kindernevendienst, 
Erik Zandbergen 

 
VOLGEND WEEKEND 
ZO. 05-05 – 10.00 UUR – KERK en ONLINE VIERING 
Voorganger: ds. F. Toetenel 
Kerkmusicus: Peter Wagenaar 
 
ONLINE VIERINGEN  
De vieringen zijn ook online op 
verschillende manieren te 
volgen:  
-via de website: 
www.pgpurmerend.nl 
In de linker kolom kunt u klikken 
op ‘Volg onze viering online’ of, 
- Klikken op ‘KERKRADIO/TV’. 
In de tekst, die dan tevoorschijn komt, klikt u op “…deze 
link…” of, 
-Direct via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar Purmerend). 
 

 
UIT DE WERKGROEPEN 
 

WERKGROEP VIERINGEN -  
Zoals u wellicht weet van de Protestantse Gemeente 

Purmerend, worden er in de zomervakantie z.g. 
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zomervieringen georganiseerd. te weten op onderstaande 

vier zomerse zondagen:  

1. zondag 21 juli 

2. zondag 4 augustus 

3. zondag 11 augustus 

4. zondag 25 augustus 
Kenmerken van deze vieringen: 

- voorbereid en uitgevoerd door gemeenteleden (zonder 

predikant) 

- kort (drie kwartier) 

- rode draad / thema 

Nu zoeken we belangstellenden om de vieringen vorm te 

geven en uit te voeren.  

Ook zoeken we een thema of rode draad.  
Als uw voorganger nodig ik u uit voor woensdagavond 1 mei 

om 19.30 uur om e.e.a. op de rit te zetten. De bedoeling is 

dat ik me daarna terugtrek – het zijn per slot van rekening 

vieringen zónder predikant.  
Opgeven kan nog, maar doe het voor maandag 29 april aan 

ds. Wessel Westerveld,  

wesselwesterveld@tutanota.com of 06 41046421  

 
WERKGROEP VIERINGEN – BLOKGESPREKKEN BLOK VIII 

De zondagen 12,19 en 26 mei zijn 
voor BLOK VIII. 
 
12 mei is Wezenzondag. 
19 mei is Pinksteren. 
26 mei is zondag Drie-eenheid. 

 
Je bent van harte welkom op één of meer van de drie 
blokgesprekken op twee maandagavonden en één 
donderdagavond van 19.30-21.00 uur voorafgaande aan 
deze diensten.  
Maandagavond 6 mei – opgeven 
uiterlijk zo. 5 mei: een avond (inleiding 
en gesprek) over ‘verweesd zijn’. Dat kan 
op velerlei manieren en is in nagenoeg 
ieders leven onontkoombaar. Hoe ga je 
daarmee om? Naar aanleiding van het 
verhaal van de leerlingen na de 
hemelvaart van Christus.  
Maandagavond 13 mei – opgeven uiterlijk zo. 12 mei: een 
avond (inleiding en gesprek) over inspiratie – waar haal jij je 
energie uit? En waarvoor of voor wie  zet jij je vitaliteit in? 
Naar aanleiding van het Pinksterverhaal.  
Donderdagavond 23 mei – opgeven uiterlijk wo. 22 mei: 
een avond (inleiding en gesprek) over de zeven Ik Ben-
uitspraken van de tweede persoon van de drie-eenheid, 
Jezus Christus, in het Johannesevangelie. Welke spreekt jou 
aan?  
Geef je alstublieft wel van te voren even op bij 
ondergetekende, bij minder dan zeven deelnemers gaat het 
niet door.        ds. Wessel Westerveld 

wesselwesterveld@tutanota.com, 06-41046421 

DRIE MAAL TOEKOMST VAN DE KERK – WORDT HET NOG 
LENTE…? 

Op drie achtereenvolgende 
woensdagavonden in mei in gesprek over 
het essay van Aarnoud van der Deijl, ‘De 
Toekomst van de kerk’. 
 
Het gaat om de woensdagavonden 15 
mei, 22 mei en 29 mei. De avonden 
(Kleine Zaal) zien er als volgt uit:   
 

19.30 – 20.10 uur 
 15 mei inleiding deel I  Losing my religion 
  22 mei inleiding deel II Take me to church 
 29 mei inleiding deel II Hopelessly devoted to you 
 
20.10 – 20.30 uur 
in groepjes uiteen voor onderling gesprek 
 
20.30 – 21.00 uur  
plenair: inventarisatie 
 
Graag opgeven per avond uiterlijk de dinsdag ervoor bij 
wesselwesterveld@tutanota.com, 06-41046421 
 
KERKENRAAD - Tabor Icoon 
We zijn als kerkenraad bezig om te onderzoeken of het 
mogelijk is om het Tabor Icoon een vaste plek te geven in de 
kerkzaal. De kerkenraad dacht een goede oplossing te 
hebben gevonden voor de plaatsing van het Icoon; namelijk 
het icoon op een stoel met een kleed in de liturgische kleur 
van de zondag. Echter in de praktijk blijkt dit minder 
passend. Ook andere opties blijken niet geschikt vanwege de 
zwaarte van het icoon.  
De enige mogelijkheid die nu nog over lijkt te zijn is het laten 
maken van een icoonstandaard. Het liefst in de stijl van de 
rest van het meubilair in de grote zaal.  Dit wil de kerkenraad 
niet uit eigen middelen betalen, maar zal via acties of 
subsidies gefinancierd moeten worden.  
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

 
KERKENRAAD - HEMELVAART 
De dienst van donderdag 9  mei, Hemelvaart, wordt anders 
dan u gewend bent, want: 
o trek uw wandelschoenen aan; 
o doe wat aan ochtendgymnastiek voor u naar de 

kerk komt; 
o en neem uw best humeur mee. 

Na een gezamenlijk 
begin sturen we u 
namelijk op pad! Niet om 
dauw te trappen (daar is 
het dan al wat laat voor), 
maar om samen een 
ontdekkingstocht te 
doen. 
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Hiervoor zijn twee routes uitgezet: 
 
- Een kortere route van ongeveer 45 minuten (+/- 3.5 

km) wandelen. Deze route is ook geschikt voor 
kinderen! 

- Een langere route van ongeveer 60 minuten (+/- 5 
km) wandelen. 

 
We starten gezamenlijk om 10.00 uur in de Taborkerk. Na 
terugkomst horen we onder het genot van een kop koffie of 
thee graag hoe u het heeft ervaren. Tot ongeveer 12 uur 
bent u welkom in de kerk. 
 
Dus géén kerkdienst, maar een ontdekkings(wandel)tocht 
met een gezamenlijke start om 10.00 uur in de grote 
kerkzaal. 

Namens de kerkenraad,  
Inge Eulderink en Daphne Maréchal 

 
DIACONIE 

 
 

 
Beste mensen, 
De boodschappenkar staat elke zondag in de kerkzaal.  
U kunt daarin levensmiddelen leggen voor degenen die 
aangesloten zijn bij de Voedselbank. 
U bent vrij om te geven wat u kunt missen, maar de volgende 
producten zijn zeer welkom.  
 Dit lijstje geldt voor zondag 10 maart t/m zondag 28 april. 
-rijst en pasta 
-tomatensaus  
-broodbeleg (hagelslag, pindakaas, jam) 
-blikjes vis 
-koffie en thee 
-blikken en potten groente 
-zonnebloem- of olijfolie 
Aan de hand van dit boodschappenlijstje kunt u 
gemakkelijker de aanbiedingen van de supermarkten in de 
gaten houden. 
Fijn als u meedoet! 

Hartelijke groeten van de diakenen 
 
 

 
WEKELIJKSE ACTIVITEITEN  

 
Di. 10.00-12.00 UUR – MARKTINLOOP –’t HUISJE 
Bent u in de stad en heeft u trek in een kop koffie of thee, 
dan bent u van harte welkom in ’t Huisje. 
Di. 13.00-16.00 UUR – HANDWERKCAFÉ - TK 
In de hal van de Taborkerk (ingang Maasstraat). Info: Diana 

Prosper, 🕿06-12777642 of 🖰dianaprosper@hotmail.com.  
Do. 10.00-14.00 UUR –KOFFIE, KLEDING, GEZELLIGHEID–TK 
Kom mooie vintage kleding shoppen of gezellig een praatje 
maken onder het genot van een heerlijke kop koffie. 
 

 

 
 

COLOFON: 
De deadline voor insturen van kopij is gesteld op donderdag 

18.00 uur. 

- De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te 

korten, tekstueel of qua opmaak aan te passen of niet te 

plaatsen. 

De nieuwsbrief (in kleur!) kunt u ook vinden op onze website 

onder ‘‘MEDIA/COMMUNICATIE’ > ‘Nieuwsbrief’. 

U kunt zich ook via de website opgeven als u de nieuwsbrief 

elke week per e-mail wilt ontvangen. 

Bijna helemaal onderin vindt u het aanklikbare woord 'Login' 

of ga naar ‘GEBRUIKER’ in het hoofdmenu en kies ‘Login’. Klik 

daarna op de tekst 'Nog geen account’? Er komt een 

formulier tevoorschijn met de naam 'Gebruikersregistratie'. 

Vul de gegevens in en kies ‘ik wil graag de nieuwsbrief via e-

mail ontvangen’ en klik op ‘registreren’.  

Als u al een account heeft, dan kunt u na inloggen en een klik 

op de knop ‘Bewerk profiel’ uw nieuwe keuze ingeven en 

afsluiten met ‘Verstuur’. 

 De Taborkerk (TK) - Maasstraat 2, 1442 RV Purmerend 

’t Huisje    - Achter de Kerk 3-5, 1441 BE Purmerend 

E-mails naar   - nieuwsbriefpgp@gmail.com 

Website    - www.pgpurmerend.nl  

Word vriend: www.facebook.com/pgpurmerend 

 

 
OP DE VOLGENDE PAGINA’S VINDT U DE 

LITURGIE  VOOR   ZONDAG 28 APRIL 

 
 

 
Illustratie bij de viering van 28 april 



Viering 28 april 2024 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: ds. Wessel Westerveld 

Kerkmusicus: Peter Wagenaar 

Diaken van dienst: Erik Zandbergen 

Lector: Pieter van der Kooij 
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- Muziek 

 

(Intrede) 

 

- Welkom en kaarsen 

 

(staan) 

 

- Zingen: lied 98: 1  

Zing een nieuw lied voor God de Here 

 

- Bemoediging en groet 

v: Onze hulp is de naam van Eeuwige: 

a: IK-ZAL-ER-ZIJN 

 

v: De Eeuwige zij met u 

a: OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE 

(zitten) 

 

- Gebed om ontferming, afgesloten met lofzang  

lied 98: 3 en 4 Zing een nieuw lied voor God de Here 

 

- Voor kinderen en andere mensen.,  

   afgesloten met zingen lied 420 Groot is de wereld 

 

 

- lezing: 1 Johannes 3: 11, 16 - 24  
(Nieuwe Bijbelvertaling 2021) 

Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen 

verkondigen: dat we elkaar moeten liefhebben. (…)  

Wat liefde is, hebben we geleerd van Hem die zijn 

leven voor ons gegeven heeft.  
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Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze 

broeders en zusters. Hoe kan Gods liefde in iemand 

blijven die genoeg heeft om van te bestaan maar 

zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij 

gebrek ziet lijden? Kinderen, we moeten niet 

liefhebben met de mond, met woorden, maar 

waarachtig, met daden. Dan weten we dat we 

voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een 

gerust hart voor God staan. En zelfs als ons hart 

ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, Hij weet 

alles. Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons 

niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot 

God wenden en ontvangen we van Hem wat we 

maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden 

houden en doen wat Hij wil. Dit is zijn gebod: dat we 

geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en 

elkaar liefhebben, zoals Hij ons heeft opgedragen. 

Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en 

God blijft in hem. Dat Hij in ons blijft, weten we door 

de Geest die Hij ons heeft gegeven. 

 

- Overweging 

- Muziek 

- Lied 791: 1, 2, 3, 4, 5 en 6  

Liefde, eenmaal uitgesproken 

- Voorbeden en stil gebed 

- Nodiging 

- Vredegroet lied 421 Vrede voor jou 

- Tafelgebed en instellingswoorden 

- Gezongen Onze Vader Pieter de Jong) 
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- Delen brood en wijn 

- Zingen lied 103: 1, 3, 4 en 9   

Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren 

- Wegzending en zegen, afgesloten met gezongen Amen 


