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Colofon:  
Voorganger: ds. Wessel Westerveld 

Kerkmusicus: Peter Wagenaar 
Ouderling: Daphne Maréchal  

Lector: Rita van der Vos 
m.m.v. Cantamo met Elly Linger aan de vleugel 
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- Voorafgaande aan de viering zingen we: 
 
- lied NLB 642 Ik zeg het allen  
 
- lied NLB 624 Christus, onze Heer, verrees 
 
(intrede) 
 
- Aanvangswoorden en licht ontsteken 
 

“Het licht van de Eeuwige,  
het licht van Christus, 
door dood en graf brekend licht – 
in dat licht geloven wij ons gezien 
en weten wij ons welkom  
bij de Eeuwige, bij elkaar, 
hier of thuis. “ 

 
Onderwijl zingen we: Lied “Pasen – wat niet al” (Cantamo) 
(t.: Wessel Westerveld, m.: Peter Wagenaar)  
 
1 Van benauwing die bevrijdt, 

van een lijden dat verblijdt, 
van voltooide eenzaamheid; 
Pasen – wat niet al… 

 
2  Van de liefde boven dood, 

van de Christus: levend brood, 
van het kleine in het groot; 
Pasen – wat niet al… 

 
3 Van een bron in de woestijn, 

van een bruiloft en de wijn, 
van Gods naam IK-ZAL-ER-ZIJN; 
Pasen – wat niet al… 
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4.  Van de zee die splijt, uiteen, 
jij en ik er dwars doorheen, 
van gezegend iedereen; 
Pasen – wat niet al… 

 
5 Van een graf opengegaan, 

van de HEER is opgestaan, 
van de Zomer komt eraan! 

-  Stilte (in de stilte gedenken we de gang van deze stille  
week van tafel, kruis en opstanding) 

 
(Staan) 

 
- Lied NLB 630: 1, 2 en 3  Sta op! – een morgen ongedacht 
 
- Groet en bemoediging 
  
 v De Eeuwige zij met u 
 a OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE 
 
 v Onze hulp is de naam van de Eeuwige 
 a IK-ZAL-ER-ZIJN. AMEN.       
          

(Zitten) 
- Gebed om ontferming 
 
- Loflied Cantamo: Most glorious Lord (Bob Chilcott) 
 
(Strekking tekst: alle lof aan de allerhoogste God, die redt uit 
de dood, van schuld en mislukking – ons tot leven!) 
 
- Voor kinderen en andere mensen –  

 en zingen projectlied   (melodie lied 539) 
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Veertig dagen duurt de reis  
naar het feest van Pasen. 
Ga de weg die God ons wijst, 
Hij brengt mensen samen. 
 
In de stralen van de zon 
zal de Heer je groeten. 
Hoop voor wie niet hopen kon: 
Jij zult Hem ontmoeten 
 

- Lezing Johannes 20: 1- 18 (Naardense Bijbel) 
 
- Cantamo zingt: Dan zal ik leven (t.: Oosterhuis, m.:Oomen) 

 
- Overweging middels het vastendoek  
 
- Muziek, uitlopend in lied 657: 1, 2, 3 en 4  

Zolang wij ademhalen. 
 

- Mededelingen 
- Gaven 
 
- Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
 
- Onze Vader (versie Pieter de Jong) 
 
- Wegzending en zegen, afgesloten met lied NLB 634: 1 en 2  

U zij de glorie 
- Muziek 


